Weg met Russische cultuur? 
Hieronder lees je verschillende brieven met reacties op de gebeurtenissen in Oekraïne. Mensen zijn boos op Rusland. 

Weg met de cultuur?
Festival in Haarlem met muzikanten Stravinsky en Tsjaikovsky geannuleerd. Wat of wie volgt? Alle Russische kunst uit de musea, de boeken van Russische schrijvers uit de boekhandels en bibliotheken. Of schrappen we ook het eindexamen Russisch dit jaar? Slaat nergens op! Laten we dan ook de wodka uit de schappen bij de slijterijen halen! In ieder geval hebben de Oekraïners hier niets aan. Met ongerichte boosheid komen we geen stap verder. Laten we elkaar proberen te helpen.

Staking in Rusland 
Wat zou ik graag aan de Russische vrouwen en/of moeders willen vragen of zij aan hun mannen en zonen, die nu in het leger dienen, willen vragen of zij allen onmiddellijk hun werk neerleggen en tot een grootse staking overgaan. Laat ze dat op 8 maart doen, op de Internationale Vrouwendag! Ze kunnen dan nogmaals geschiedenis schrijven. 

Het kind en het badwater 
Nederland is druk bezig de banden met Rusland door te snijden. Russische banken wordt de toegang tot het financieel systeem ontzegd, musea zeggen hun samenwerking op. In de afgelopen decennia zijn door het smeden van banden veel relaties opgebouwd met mensen in Rusland. Via bedrijven, onderzoek en bijvoorbeeld ruimtevaart. Daar zijn ook veel mensen bij die niets moeten hebben van Poetin. Hopelijk kunnen we verder kijken dan onze emoties op dit moment en in gedachten houden dat onder al die ‘gewone’ burgers van Rusland er velen zijn die wel onze democratische en menselijke waarden delen. 
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Vragen bij de tekst:
1. Vat samen wat de belangrijkste gedachten zijn van de schrijvers van elke reactie. 
2. Wat denk jij? Is het goed voor Nederland om alle banden met Rusland te verbreken vanwege de oorlog met Oekraïne? Leg je antwoord uit!
